
 

 

 
 

NU BEN IK ER 
 
 

Nu ben ik bij je aangekomen. 
Alles is vreemd en ik voel me niet goed. 

Wees niet ongeduldig, als ik niet meteen in de mand slaap. 
Gisteren sliep ik nog op stro. 

Schrik niet als ik snel mijn eten binnen schrok. 
Gisteren moest ik het zo doen om te overleven. 

Word niet boos, als ik wat in huis doe. 
Gisteren deed het er niet toe. 

Wees niet bedroefd als ik schrik van je liefdevolle hand. 
Gisteren was het een zeldzaamheid dat men mij een lieve aai gaf. 

Heb alsjeblieft een beetje geduld met mij. 
Het is jouw wereld maar nog lang niet de mijne. 

Als ik je straks vertrouw dan geef ik je het mooiste wat ik je kan schenken. 
Dan krijg je voor altijd mijn hart en onvoorwaardelijke vriendschap. 

Vergeet nooit, ooit was ik een straathond. 


